
papa-pas-in-een-doosje
We willen Myrthe & Ceres -en zo ook Klara- een tastbare mooie herinnering 

aan hun papa meegeven. Daarom vragen we jullie een idee of 
anekdote over, een gedachtenkronkel of een speciale herinnering aan Mike 

die je wil meegeven aan Myrthe & Ceres neer te pennen. 
Het kan ook een foto, een tekening, een collage, een gedicht of tekst zijn. 

Alles-mag-alles-kan als het maar op postkaartformaat 15x10 cm. 
Tijdens de afscheidsdienst zal er een doosje staan om de kaartjes in te steken 

of om alsnog een blanco kaartje mee te nemen.
Laat het een doosje worden vol hoop en mooie échte herinneringen

die Myrthe & Ceres als ze groter zijn kunnen koesteren. 
Hun papa-in-een-doosje.

Bedankt allemaal!


